Hoe leidt God ons?

We leven in een cultuur waar je weinig aannames kunt hebben over wat mensen weten van het
christelijk geloof. Vaak ontmoet je iemand die zegt ‘helemaal niets over het geloof te weten of te
willen weten’. Maar als je die persoon leert kennen besef je dat ze wel bepaalde ideeén hebben over
“die God waarin ze niet willen geloven”. Uit ervaring of opvoeding hebben we als mensen allemaal
verschillende ideeén gevormd over wie God is. Een verzamelnaam voor al die ideeén over God, van
eenieder van ons, is ‘godsbeeld’. lemand zou, bijvoorbeeld, God kunnen zien als ver weg van hen, of
onverschillig is voor al het leed dat hem of anderen is overkomen. Een ander ziet God als die veel
van ons eist.

‘God als veeleisende God’ steekt vaak de kop op in onze samenleving— want mensen zijn druk en
verlangen naar minder in plaats van nog meer verplichtingen. Er is geen einde aan al die druk die
anderen of wijzelf ons opleggen. Als je denkt God je tijd en energie opeist, dan is het volkomen
logisch dat je hem niet opzoekt.

En wat als de ‘God-waar-je-niet-in-gelooft’ onbetrouwbaar en alleen gericht op Zijn eigen glorie zou
zijn? Dan ben je niemand voor hem, en alleen waardevol voor Hem als Hij wat van je kan krijgen.

Daar tegenover staat de God die Jezus ons leerde kennen, een vrijgevige, betrouwbare en liefdevolle
Vader die jouw geluk voor ogen heeft. Als je in Jezus (en Zijn godsbeeld) gelooft dan mag je weten
dat je een koningskind bent, dan staat je waarde vast onafhankelijk van je prestaties. Dat neemt veel
druk weg.

Dat waren mijn gedachten vooraf toen ik een korte spreekbeurt mocht houden voor de afgelopen
‘alpha’ bijeenkomsten. Ik mocht spreken over ‘hoe God ons leidt’. Tijdens mijn voorbereiding stond
ik stil bij de gedachte, ‘stel nou, als ik niets van God afwist, zou ik hem dan lberhaupt toelaten mij te
leiden?’ Ik zocht daarom een beeldend manier om de kern van het evangelie, het goede nieuws over
wie God is, uit te leggen. Ik kwam al snel op Johannes 10, en wat Jezus vertelde over zichzelf als de
goede herder.

Op de alpha-avond heb ik de groep eerst de vraag gesteld, “wie heeft eens ooit gehoord van ‘de
goede herder’?” Niet iedereen stak de hand omhoog. ‘Wie nooit?’ Toen gingen die handen wel
omhoog. Die mensen zitten in hetzelfde schuitje als de mensen die voor het eerst luisterden naar
Jezus’ uitleg.

omdat de meeste van jullie wel van de goede herder iets van weten hoop ik) krijgen jullie vandaag
wat extra achtergrond. In Johannes 10 geeft Jezus uitgebreid uitleg over de goede

herder! Onderwerp is de leiderschapsstijl van de goede herder. Titel in je bijbel is niets voor niets
“goede herder” ipv bv ‘de eigenaardige schapen’. Maar als het thema is ‘leiderschapsstijl van de
goede herder’, dan is het sub-thema wel degelijk ‘het welzijn van de schapen die onder de leiding
staan van zo’n TOP-herder’. Hun beleving, volgens Jezus, is heel anders dan die van de schapen die
met leiders te maken hebben die zich gedragen als huurlingen of rovers.

Dieven en rovers... Het lijkt een avontuur verhaal. Het is in ieder geval geen zoet kinderverhaal. Jezus
spreekt over ‘de GH’ als antwoord op de felle tegenstand van de religieuze leiders, die hem
bekritiseren om Zijn manier van leiding geven aan het volk.

>>[Jezus heeft net in Johannes 9 een blindgeboren man genezen— op de sabbat. De leiders tonen
zich meer geinteresseerd in de manier waarop Jezus de sabbat houdt dan in het welzijn van de man.



In hun ijver weigeren ze zelfs God de eer te geven voor dit ongekende wonder. Hun boosheid gaat zo
ver dat ze al plannen gemaakt hebben om Jezus te vermoorden] <<

In de goede herder legt Jezus zijn leiderschapsstijl uit en vergelijkt het met het leiderschap van de
religieuze leiders. In het oude testament is het herderschap van geestelijke leiders een belangrijke
thema.

Culturele context
Bij de vertelling van de GH waren er ook andere mensen aanwezig En zij hebben met andere oren
geluisterd dan wij. Ik noem een paar dingen die handig voor ons zijn om te weten:

- Schapen waren een belangrijk onderdeel van de economie en het leiderschap van herders was dus
bekend.
- Mensen vonden het doodnormaal om herders met hun schapen overal te zien rondtrekken. De
grond in Israél is namelijk droog, en de herders moeten met hun kennis en ervaring voortdurend
zoeken naar goede grond waar de schapen kunnen grazen en drinken. En als ze rondtrekken moeten
ze overnachten. Dat gebeurt gewoon in het veld, in een schaapskooi gebouwd met opgestapelde
rotsen. Een schaapskooi was nodig om twee redenen.

18§ Schapen blijven niet op een plaats. Ze gaan zich verspreiden op zoek naar gras. Stap voor stap
gaan ze weg, en als de herder niet goed oplet, zijn ze binnen ‘no time’ kwijt.

2§ Een kooi is ook belangrijk om schapen te beschermen tegen gevaar van buiten— oa Wolven,
beren, rovers.

o De Schaapskooi heeft een ingang.
§ Als de schapen binnen zijn gaat de herder in de deur liggen.
§ Alles gaat door hem.
§ Meerdere kuddes met meerdere herders kunnen in zo’n kooi overnachten.
§ In de ochtend gaan de herders om hun beurt hun schapen naar hen toe roepen.
§ Schapen zijn gewend aan de stem van hun eigen herder en reageren alleen op zijn stem.

de Bijbeltekst Johannes 10:7-15
Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.
Wie véér mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar
hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden;
hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te
slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn
volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een
huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de
schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de
kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem
niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,
zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. lk geef mijn leven voor de schapen.

Contrasten

In Johannes 10 gebruikt Jezus enkele contrasten. Wat valt meteen op in deze verzen is de “big
picture contrast” tussen de GH tegenover de huurlingen en rovers (DR). Jezus legt uit wat dat
betekent. [k noem even drie contrasten (er zijn veel meer!):

1 GH: schapen luisteren naar zijn stem, er is erkenning, van binnenuit
DR: schapen luisteren niet naar de huurling, want het voelt niet vertrouwt



2 GH:: offert zichzelf op als deur opdat de schapen veilig zullen zijn.
De vastberadenheid en lef van de GH geven bescherming en veiligheid aan de schapen

DR: omdat de huurlingen en dieven bezig zijn met eigen voordeel halen-- en daarna
wegwezen-- is er geen betrokkenheid, geen lef, geen bescherming. Ze hebben het welzijn van de
schapen niet voor ogen.

>>even stilstaan bij wat het betekent: ‘Jezus als de deur’: als ‘de deur’ staat Jezus boven
alles—alles in ons leven moet ook door hem, als we ‘leven in overvloed’ willen ervaren.
Want —net als de schappen —kunnen we ook kiezen om naar de stem van onze herder te
luisteren. Wat betekent het als alles door hem gaat— je gezin, je school, je werk, je vrije tijd,
je inkomen? Kun je hem de leiding daarin toelaten? Goed om stil bij te staan. Alles in de
schepping mag ons leiden tot een dieper besef van hoe prachtig Jezus is. Alles is mooier door
de deur met Jezus, en onder zijn leiding.

3 Nog een laatste contrast, wel mooi op Bevrijdingsdag:

GH:: is diegene die de schapen vrijheid verschaft. Onder zijn leiding zullen ze binnenkomen
en er uitgaan, zegt Jezus. Eerder in de hoofdstuk zegt hij dat hij, de GH, vooroploopt. Wat we zien
is Vrijheid met hem. >Alle ogen zijn op hem, vol verwachting. Hij geeft leiderschap om hun leven te
geven, als het ware het grazige weiland waar de schapen naar op zoek zijn. Daar heeft hij kennis
van. Hij heeft het overzicht. Alleen een ervaren herder kan beoordelen of de grond voldoende
vruchtbaar is.

DR: ongezond leiderschap geeft het tegenovergestelde van vrijheid: schapen zonder goede
herder volgen alleen hun instincten. “leder voor zich” leidt uiteindelijk tot eenzaamheid, chaos of
slavernij.

Afronding
Ik begon vandaag te vertellen over de alpha bijeenkomsten. Ik heb gekozen om tijdens een van de

alpha-avonden ‘de goede herder’ te vertellen omdat het goed laat zien hoe geweldig liefdevol en
betrouwbaar Jezus is. Naar zo’n leider wil je wel luisteren! Dat is een mooi fundering voor het geloof.
Maar de tekst kan op allerlei laagjes verder tot een ieder van ons spreken. Zoals ik zei eerder, je kan
het niet wegschuiven als een verhaal voor de zondagsschool.

een paar laagjes:

—beeld van de GH spreekt tot de verbeelding voor mensen die nog maar weinig weten van God. Kan
dus het begin zijn van een mooi gesprek, van hoe jij het zelf ervaart om Hem te volgen.

— Het spreekt ook tot volgelingen van Jezus die hem nog meer en dieper willen leren kennen en
waarderen. Zo’n dieper besef leidt tot dieper vertrouwen. Dat is nodig om te groeien in het geloof.
—“De goede herder” spreekt tot mensen die op zoek zijn naar het volle, vreugdevolle leven. Nou
daar horen we allemaal bij!

Maar er is nog een laagje, en die vind ik best pittig. Recentelijk hebben Zowel Lans als Hans over de
tekst in Johannes 20:21 gepreekt: “zoals de Vader mij stuurde, zo zend ik jullie uit”. Jezus was
gezonden om ons te dienen, door met ons op trekken en zijn leven te geven. Maar Jezus zendt ons
ook weer uit. Jezus vertelde Petrus: “Weid mijn lammeren”

>>We zijn ten opzichte van God en elkaar allemaal lammeren. Allemaal zijn we op zoek naar het
goede in het leven. Allemaal hebben we een GH nodig.

>>Als we allemaal lammeren zijn, kan ik ook net zo goed zeggen dat ten opzichte van elkaar zijn
we ook allemaal herders. We mogen betrokken herders zijn. Leven in overvloed heeft te maken met
met elkaar optrekken in allerlei momenten in het leven.



Mensen zijn altijd leiders in een of ander opzicht omdat we elkaar beinvlioeden. Als je mensen
beinvloedt, dan ben jij een leider-- het gaat niet over “influencer” zijn, of formele leiderschap en
titels.

Laten we Jezus hierin volgen.

Reflectie: hoe kan ik groeien als betrokken herder, zelf onder leiding van de goede herder, in mijn
omgeving? Het gaat om doorgeven wat jezelf ontvangt van Hem! De heilige Geest wil vrucht van
de Geest in je ontwikkelen, als je het toelaat. Liefde blijdschap vrede, trouw en geduld, zijn niet
alleen voor onszelf bestemd: ze zijn voor het uitdelen.

En er zijn gaven van de geest, voor het opbouwen van elkaar. Daar gaan we er vast wel meer van
horen als we richting Pinksteren gaan.



